
$2,179 per persoon

14 dagen - 13 nachten

boek

Myanmar: actieve rondreis

Op de fiets en te voet; een avontuurlijke rondreis in Myanmar.

Over deze reis

Tijdens deze rondreis in Myanmar ben je op een actieve manier aan het reizen. Dagelijks ga je fietsen of wandelen. Vind 
je een fietstocht te lang, dan zorgen we dat een deel met de auto kan worden afgelegd. In Yangon maak je een heritage-
wandeling en bezoek je de gouden pagode Swedagon. Daarna vlieg je naar Mandalay, dat een stuk noordelijker ligt. Na 
aankomst ga je op pad om de stad te bekijken. Je eerste fietsrit is buiten Mandalay en daarna gaat de route de komende 
dagen over het platteland naar Myingyan, Mount Popa en tot slot Bagan. Daar maak je een tocht langs de stupas en 
tempels. Vanuit Bagan reis je met de bus naar Kalaw, zodat je de volgende dag richting het Inle-meer (auto en boot) kunt. 
Vanaf hier ga je wandelen, waarbij je de komende dagen het plattelandsleven van verschillende bevolkingsgroepen in de 
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Shan-provincie van dichtbij meemaakt. Zo maak je kennis met Shan, Intha en Pa O. De ene keer overnacht je in een 
homestay, de andere keer in een hotel. Een bijzondere wandeling is die naar Loikaw, naar de Longnecks. Je reis eindigt 
met een vlucht naar Yangon voor de verbinding met je volgende bestemming.

Wat ga je doen

Maak een heritage wandeling in Yangon
Bezoek de bekendste bezienswaardigheden in Mandalay
Fiets over het platteland van Mandalay naar Myingyan, Mt. Popa en vervolgens naar Bagan.
Samen met een gids op de fiets naar de tempels en stupa’s van Bagan
Meerdaagse trekking in het Shan-gebergte.
Overnachting in een lokaal Pa O-dorp
Trail of the Ancestors-trekking; maak kennis met de Longneck-bevolking

Waar

Myanmar is een fascinerend land. Het grote aantal verschillende bevolkingsgroepen, invloeden uit India, China 
en vanuit de Engelse koloniale periode zorgen voor een mengelmoes van stijlen in architectuur, kleding en de 
keuken. Geografisch gezien heeft Myanmar bekende namen als de Irrawaddy-rivier, het Shan-gebergte en de 
Andamanzee. Er zijn duizenden nog in gebruik zijnde kloosters en pagodes in het hoofdzakelijk 
Boeddhistische land, maar er is ook een historische plek, Bagan! Aan variatie heeft Myanmar geen gebrek!

Programma

Dag 1:  <p><strong>Yangon | </strong>aankomst in Yangon, transfer naar het hotel. Maak in de middag een 
heritage wandeling met gids</p>

Dag 2:  <p><strong>Yangon |</strong> In de ochtend bezoek je de bekendste pagode van Myanmar, 
Shwedagon. Dit doe je met een gids en zo ontdek je bijzondere verhalen over dit heiligdom. De rest van de dag 
vrij</p>

Dag 3:  <p><strong>Yangon naar Mandalay | </strong>Vandaag vlieg je eerst naar Mandalay. Daarna verken je 
met een lokale gids de Mahamuni Pagoda, het koninklijk paleis, Mandalay Hill of het houten Shwenandaw 
klooster</p>

Dag 4:  <p><strong>Mandalay naar Myingyan (45 km) |</strong> Je fietst vandaag via het velden en dorpen 
over het platteland naar van Mandalay naar Myingyan. Deze kleine plaats ligt aan de Irrawaddy-rivier</p>

Dag 5:  <p><strong>Myaingyan naar Mount Popa (84 km) |</strong> Het grootste deel van de rit van vandaag 
gaat over vlak, droog terrein. Pas op het eind moet je in de beugels, voor het laatste stukje naar Mount Popa</p>

Dag 6:  <p><strong>Mount Popa naar Bagan (65 km) | </strong>Een vliegende start naar beneden vandaag en 
vervolgens richting Bagan. Wanneer je in de buurt van Bagan komt, zie je de honderden pagodes opdoemen 



waar Bagan zijn bekendheid aan dankt</p>

Dag 7:  <p><strong>Bagan | </strong>Pak de fiets en toer samen met je gids van tempel naar tempel. Op deze 
manier zie je het meeste van deze oude historische stad en kom je op plekken waar je anders misschien niet zou 
komen</p>

Dag 8:  <p><strong>Bagan naar Kalaw | </strong>Dit is een echte reisdag. Je reist met de publieke bus naar 
Kalaw. Wandel na aankomst nog even rond in dit voormalig Brits koloniaal bergresort</p>

Dag 9:  <p><strong>Kalaw naar het Inle-meer, start trekking |</strong> In de ochtend zorgen wij voor de 
transfer (auto en boot) naar het Inle-meer, het startpunt voor de wandeling van vandaag. In ongeveer 2,5 uur 
wandel je over het platteland naar een Pak O-dorp. Je logeert in een lokale woning</p>

Dag 10:  <p><strong>Inle-meer | </strong>Vandaag maak je een lange wandeling van ongeveer 8 uur. Het 
landschap varieert. Je wandelt door velden, dorpen en een bos en je hebt regelmatig zicht op het meer. Een fijne 
accommodatie aan het meer is je eindbestemming</p>

Dag 11:  <p><strong>Inle meer naar Samkar-meer |</strong> Met de boot vaar je deze ochtend eerst over het 
Inle-meer. Daarna wandel je door een bamboebos richting het Samkar-meer met een tussenstop je bij de Taung 
To Pagode. Na een korte, heftige klim bereik je het andere meer. Een boot brengt je naar het hotel</p>

Dag 12:  <p><strong>Samkar-meer naar Loikaw |</strong> Je wandelt vandaag langs Shan-, Intha- en Pa O-
dorpen om vervolgens per boot het Phayataung-klooster te bezoeken. Te voet ga je verder langs bos en water 
naar het Pekon-meer. Daarna nog kort met boot en auto naar Loikaw, waar je de komende 2 nachten logeert</p>

Dag 13:  <p><strong>Loikaw – Trail of the Ancestors Trek | </strong>Tijdens deze wandeling bergop vertelt 
een lokale gids over geesten, totems en traditionele medicijnen. Verder maak je kennis met de Longneck-stam. 
De uitzichten onderweg zijn prachtig!</p>

Dag 14:  <p><strong>Loikaw |</strong> Wij zorgen voor de transfer naar de luchthaven. Vervolgens vlieg je 
naar Yangon en door naar je volgende bestemming</p>

Extra info

De prijs van deze reis is gebaseerd op 2 reizigers, laagseizoen, onder voorbehoud van beschikbaarheid van 
de geplande hotels en inclusief CO2-compensatie. 

We zijn uitgegaan van standaardhotels. Maar het is ook goed mogelijk om luxere hotels te kiezen. De reis kan 
altijd op allerlei manieren worden aangepast.

Deze reis sluit aan op een rondreis over 
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Land:

Myanmar

Avontuur:

Homestays

Fietsen

Erfgoed

Wandelen

Weetje:

De witte pasta die veel vrouwen en kinderen op hun gezicht dragen heet ‘thanaka’. Het wordt gemaakt van de 
bast van bomen en zorgt ervoor dat de huid mooi blijft en dat de zon de huid niet te veel kleurt.

Reistips:

In Myanmar kun je tijdens je reis op verschillende plekken het beste de fiets pakken. Bijvoorbeeld om de vele 
tempels bij Bagan te ontdekken. Maar ook in de omgeving van Mandalay kun je prima fietsen. 

Getuigenis
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Ms. Lenora Kilback DDS - Israel
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Architecto laboriosam qui distinctio dolorum ut voluptas rerum molestiae. Qui autem adipisci est consequatur. 
Mollitia asperiores et ad in voluptatem. Sunt voluptas vero suscipit. Quas mollitia qui dolorem nulla. Minima 
libero dignissimos natus. Quis molestiae exercitationem ut aliquam hic quam atque cumque.
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